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Daar zijn we weer...

Beste sponsor, hier is hij weer: de nieuwsbrief van stichting Engelen zonder

Paradijs! In deze editie vermelden wij onder andere dat het schooljaar weer is
afgelopen. De kinderen hebben allemaal hun examens gemaakt en volgende
week krijgen ze naar alle waarschijnlijkheid hun rapport. Ook leuk om te zien:

foto's van de dozen met kleding die eindelijk zijn aangekomen en uitgedeeld.

Vanwege onze verjaardag (12,5 jaar) is er dit jaar een extra feestje gevierd bij
de afsluiting van het schooljaar. Ook in Nederland willen wij dit heugelijk feit

niet voorbij laten gaan zonder een klein feestje. Meer hierover volgt binnenkort.

Graag willen wij iedereen bedanken voor een succesvol schooljaar.

Dank jullie wel!






Bedankt! Gracias!

De dozen zijn gearriveerd!






Het is altijd een flinke reis, maar inmiddels zijn de dozen met verstuurde kleding

aangekomen op de Dominicaaanse Republiek. Na alles netjes gesorteerd te
hebben worden de leraressen uitgenodigd om te komen kijken naar het
assortiment. Vervolgens volgen de dames van de lokale kerk en ook komen er
mensen van andere kerken. Zo worden alle spulletjes netjes uitgedeeld.

Namens alle mensen in de Dominicaanse republiek die zijn gezegend met u gift,



bedankt! Ook krijgt u de groeten van onze broeders en zusters in de Heer uit de

Dominicaanse republiek.

Wij zijn jarig
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Zoals eerder al vermeld, heeft EZOPA het schooljaar afgesloten met een

schitterend schoolfeest ter ere van ons 12,5 jarig bestaan. Zoals u op de foto's
kunt zien was het een vrolijke boel! De kinderen hebben zich feestelijk aangekleed,
jurkjes met bijpassende strikjes en soms zelfs een bijpassende tas. Ze hebben
samen gezongen en genoten van hapjes limonade en snoepjes. Een mooie manier
om onze verjaardag te vieren en alle corona perikelen even te vergeten. Nu op

naar een fijne vakantie voor de kinderen en nog heel veel mooie jaren.



Wist je dat:

» De Dominicaanse Republiek bestaat uit 31 provincies die verder zijn
onderverdeeld in gemeenten. Het is het op een na grootste land in het Caribisch
gebied.

* De hoofdstad is Santo Domingo, de oudste permanente nederzetting op het

westelijk halfrond die werd gesticht in 1496.

* Het land werd onafhankelijk op 16 augustus 1865. Het staat bekend als de
broodmand van het Caribisch gebied, vanwege de vele boerderijen en omdat het

bijna alles vangt dat wordt geserveerd voor ontbijt, lunch en diner.
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